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İspanyada iki taraf ta memleketi ecnebilerden kurtarmak istediğini iddia ediyor 

İspanyadaki iki muhasım taraf gerek beynelmilel politikayı, gerek silâhı ayni zamanda kullanarak tekrar birbirine girdi. General Franko hazır-Iadığı yedi kolordu ile Katalonyanın üzerine yüklenmiştir. Barselon hükümeti, Katalonyayı elden çıkarmakla her şeyi kaybetmiş olacağını pek iyi bildiğinden bütün kuvveti ile mukavemete çalışıyor. 

Bu savaşın sonu İspanya hükümetinin mukadderatını tayin edecek gibi görünüyor. Fakat şimdiye kadar yapılan hesap ve tahminler daima son dakikaia doğru çıkmamıştır. Meselâ iki sene evvel Frankonun kuvvetleri Madride kadar ilerlemişler ve hatta şehrin Üniversite mahallesini ele geçirmişlerdi. Tam şehri ele alacakları zaman caddelerde ve varoşlarda yapılan barikat ve siperlerin önünde saplanıp kalmışlardı. 

Bu defa da Tremp yahut Eegre nehirleri önünde ve iki aradaki yüksek dağlarda tevakkufa mecbur olmaları ihtimal dahilindedir. 

Üç senedenheri devam eden dahili harbin en kanlı safhası olan büyük meydan muharebesi bütün şiddetile hükmünü sürerken bir taraftan general Franko, diğer taraftan Barselona Başvekili Negrin dünya efkârıumumiyesini kendi taraflarına celbetmek için yarış yapıyorlar. 

Franko İspanyayı ecnebi istilâsından kurtarmağa ve milletin birliğini ve yeni hayat bulmasını temine çalıştığını söylemiştir. Negrin de İspanyayı ecnebi istilâsından tahlis etmeğe uğraştığını ve memlekette demokrasinin hüküm sürmesini temin etmek istediğini bildirmiştir. Birinin ecnebi istilâ- 


sından maksadı Sovyetler 


ve diğer memleketlerden gelen ecnebi 


komünist ve gönüllü kuvvetleridir. Diğerinin maksadı da İtalya ve Almanyadan gelen ecnebi faşist gönüllü kıtalarıdır. İkisi de iddin ediyor ki ecnebiler müdahale etmiyecek olsalar dahili harp zail olacaktır. 

Romadu İngiliz Başvekili ve Hariciye Nazırı ile İtalya Başvekili ve Hariciye Nazırı arasında bir hafta sonra vuku bulacak mülâkatlarda görüşülecek belli başlı mesele İspanya işlerine ecnebi devlet ve kuvvetlerin müdahalesi olacaktır. Fakat şimdilik bütün dünya tarihin en büyük meydan nuharebelerinden biri olan ve Pirene dağları ile Ebro nehri arasında cere- 


yan eden savaşın neticesini bekliyor. 


AKŞAM 


Bir kız 13 sene sonra 


erkek oldu 


Bunun diğer 


bu kabil hâdiselerden farkı kızın ameliyat 


yapılmasına lüzum kalmadan kendi kendine kadınlıktan erkekliğe geçmesidir! 


Ortaköyde garip bir hâdise vukua gelmiş, bir çocuk, on üç yaşına kadar 'kız olarak yaşadıktan sonra tam bir genç kız halinde inkişaf edeceği sırada erkek olmuştur. 

Bu hilkat garibesinin kahramanı Ortaköyde Nigâr sokağında 13 nurada dişçi kalfası Alekonun çocuğu #abık Evyeniya, şimdiki Evyenidir, 

Evyeniya, bundan on üç sene evvel kız olarak doğmuş, fakat biraz büyüyüp sokakta oynamağa başladığı zar man kız arkadaşlarından ziyade erkek çocuklarla daha samimi görüşmeğe başlamıştır. 

Çocuk on yaşını geçince, kız arkadaşlarından büsbütün uzaklaşarak kendine erkek arkadaşlar intihap etmiştir. 

Çocuklarının bu gayri tabii vaziyetini gören annesile babası, Evyeniyanın bedeni teşekkülâtında daha ziyar 

» de bir erkek vücudü şekli göze çarpmasından şüphelenerek çocuğu bir doktora muayene ettirmişlerse de kendisinin kız olduğu bildirilmiştir. 

Aradan bir müddet geçtikten sonra çocuğun vaziyetleri babasının şüphesini büsbütün arttırmış ve birkaç gün evvel B. Aleko, kızını alıp Haseki hastanesine götürerek nisaiye mütehassısına muayene ettirmiştir. Bu son muayene B. Alekonun şüphelerini tahakkuk ettirmiş ve Evyeniyanın erkek olduğu anlaşılmıştır. 

Bu suretle birdenbire delikanlılık çağına yaklaşmış bir erkek evlâd kazanan B. Aleko derhal asliye beşinci hukuk mahkemesine müracaat ederek evvelce nüfusa kız olarak ve Evyeniya ismile kaydedilen çocuğunun kaydinin düzeltilmesini istemiştir. 
Mahkeme, iddianın doğru olup olmadığının tesbiti için Evyeniyanın mua» yenesine lüzum görmüş ve kendisini Adliye doktoruna muayene ettirmiştir. Adliye doktoru B. Enver Karan tarafından yapılan muayene neticesinde de çocuğun erkek olduğu tesbit olunmuş ve keyfiyet mahkemeye bildirilmiştir. 

Böylelikle 13 senelik bayan Evyeniya, 939 senesine bay Evyeni olarak girmiştir. 

Şimdiye kadar bu şekilde müteaddid hilkat garibeleri meydana çıkmış ve senelerce kız gannedilen kimseler bir ameliyatla erkek olmuşlardır. Fakat B, Evyeni bunlar gibi değildir. Bu, 

Aâineliyat ve saire gibi harici bir müda- 


haleye lüzum kalmadan, eski efsane lerdeki Eleğimsağma'nın altından geçip cinsiyet değiştiren Kahramanlar gibi kendi kendine kadınlıktan erkekliğe geçmiştir. 

Bu vaziyetten son derece memnun olan B. Evyeninin babası B. Aleko şunları anlatmıştır: 


— Ötedenberi kızın vaziyetinde gayri tabiilik hissedoiyorduk. Çocuk büyüdükçe vücudü bir erkek gibi gelişiyordu. Kendisi kız çocuklardan hoşlanmıyor, daima kız arkadaşlarının yanından kaçıyor, peyda ettiği birçok erkek arkadaşlarile oynuyordu. Tıpkı erkek arkadaşları gibi spora çok meraklıydı. Jimnastik yapmayı, top oynamayı çok severdi. Nihayet kendisini 


doktora gösterdik. Fakat o muayenede | 


vaziyet anlaşılamadı ve çocuğun kız olduğu söylendi. 

Aradan bir müddet daha geçtikten sonra, vaziyetleri şüphemizi büsbütün kuvvetlendirdi ve geçen gün kendisini alıp Haseki hastanesine götürdüm. 
Orada yapılan muayene neticesinde çocuğumun erkek olduğu meydana çıktı. Ben de nüfustaki kaydini düzeltmek üzere mahkemeye müracaat ettim.» 


Meclis tarafından kabul 

edilen lâyihalar 

Ankara 3 (A.A.) — B. M. Meclisi dün Fikret Sılay'ın başkanlığında toplanarak mübadele ve tefviz işlerinin kati tasfiyesi ve intacı hakkındaki kanuna ek kanun lâyihası ile B. M. Meclisi memurlarının teşkilâtına aid kanun lâyihasının ikinci müzakeresini yaparak tasvip etmiştir, 

Meclis, Kırşehir, Yozgad ve Keskin mıntakalarında oyef sarsıntısından yıkilan ve harab olan binaların inşaat ve tamiratında kullanılmak üzere Kızılay tarafından sevk olünacak inşaat malzemesinin Devlet demiryollarında parasız nakledilmesine aid kanun lâyihasının da birinci müzakeresini yapmıştır. 

Gene dünkü toplantıda ruzname- de - bulunan maddelerden adli evrakın posta, telgraf ve telefon idaresi ' vasıtaslie tebliğine dair kanun lâyi: hası dahiliye encümeninin talebi üzerine mezkür encümene tevdi edil 


; miştir. 


B. M. Meclisi çarşamba günü topianacaktır, 


Çinde huş uçmaz, kervan geçmez yerler dünya 


ticaretine açıldı 


him neticeler ve değişiklikler doğurmuştur. Asyanın or. 
tasında şimdiye kadar keşif ve imar edilmemiş birçok ülkeler, şimdi dünyanın en malüm ve en işlek yerlerin. 
den olmuştur. 

Japonlar Çinin gerek şimalinde gerek ortasında ve cenubunda en mamur ve zengin yerleri ve demiryollarını ellerine geçirdiklerinden ve bahusus Çinin iktisadi cihetten belkemiği olan Pekin - Hankov - Kanton demiryolunu zaptettiklerinden Çin hükümeti ve Japonlara muhalif olan komünist kuv. 
vetler Ortaasyanın yoldan mahrum ve gayri mekşuf dağlık ve çöllük taraflarına çekilmişlerdir. 

Çin hükümeti Mavi nehrin membalarına yakın ve Hindçiniye ve Hindistana uzak olmıyan-Çung-King'e çekil. 
mişti. Bu beldenin ve civarının şimdiye kadar harici âlem ile yegâne muvasale yolu arada birkaç şelâle bulun« masına rağmen Yangçe-Kiong yani dünyanın en büyük nehirlerinden biri bulunan Mavi nehir idi. Halbuki bu nehrin membaından itibaren üç dört bin kilometrelik kısmı kâmilen Japonların eline girmiştir. 

Binaenaleyh Çin hükümeti için hariçle muvasalayı temin etmek üzere karadan Sovyet-Rusyası, Hindistan ve 


Fransızların müstemlekesi Hindiçini olmuştur. Şimdi kış ve kıyamet olmasına rağmen yüz binlerce amele askeri mükellefiyet ile buralara yolun inşasına çalıştırılmaktadır. Lançovu şar: ki Türkistanın merkezi Urumçiye rap. 
tedecek yolun inşasında 600,000 ve Çungking'i Hindistanın şarkındaki Birmanyaya bağlıyacak şose yolunun inşasında 150,000 ve Yünnan eyaleti. 
nin merkezi Yünnaluyu Hindiçini hududuna raptedecek şosenin inşası için de bir o kadar amele çalıştırılmakta» dır. 

Bu yollar bittikten sonra bunların müntahalarını biribirine bağlıyacak di. 
ğer şoseler yapılacaktır. Bu yollar şimdiye kadar medeni adamların ayak basmadıkları ve coğrafya âlimlerinin bilmedikleri gayri meşküf sahalarda yapılıyor. Kesme kayalara kazma kürek tesir etmediğinden ekserya dinamit kullanılmaktadır. 

Bu yolların hiç biri tamam olmiamıştır. Maahaza Çin hükümeti orduları Japonların karşısında ricat eder» ken ağırlıklarını, silâh ve mühimmatını bıraktığından bunların yerine alelâcele hariçten esliha ve mühimmat getirmek mecburiyeti vardır. 

Bu sebepten natamam yollar da has 


Çinin sahilleri Japonlar tarafından işgal edildiğinden Çinliler harp levazımı getirtmek için Hindi Çiniye ve 


fif kamyonlar ile münakalât yapılıyor. En ziyade Hindistanın şarkındaki Birmanya ile münakalât yapılıyor. 

Birmanyanın 
Rangon ve diğer 1imanlarına ihraç edilen harb malzeme. 
si demiryolu ile şimali Birmanyaya nakledilmektedir. Burada mavunalara ve sallara tahmil edilerek İravadi nehri ile Çin hududu içine, nihayet hafif kamyonlara tahmil edilerek Çunkinge götürülmektedir. Virajlar çok ve yol gayrimuntazam ve natamam olduğun» dan azim nakliyatın arkasını almağa mevcud kamyonlar kâfi gelmemektedir. Çin hükümeti İngiltereye ve Av. 
rupaya mümkün mertebe çok hafif kamyon sipariş etmek ihtiyacındadır. 
Lâkin bunları tediye edecek ecnebi parası yoktur. İşte İngiltere ile Amerika biri yarım milyon sterlinlik ve diğeri yirmi bir milyon dolarlık kredi açarak Çinin en mübrem ihtiyacını tesviyeye muvafakat etmişlerdir. 

Bu yolların ve hafif kamyonların Çinin askeri vaziyetini ne derece düzelteceği melüm değildir. Lâkin yolların inşası ve nakliyatı ile Ortaasyanın coğrafi vaziyeti bütün dünyaya malüm olmuştur. 

Ayni zamanda bu noktanın iktisadi vaziyeti de değişmektedir. Çünkü şimdiye kadar kervan geçmez ve kuş uçmaz geniş sahalar dünya ticaretinin ve medeniyetinin kolayca gireceği yer» ler olmuştur. — F. 


mandalina akını 


Toptan fiyatlar düştü, perakendelerde değişiklik yok 


Portakal ve mandalina bollanmaktadır .Son bir hafta zarfında piyasaya 3,200,000 portakal, 537,000 de manda» lina gelmiştir. Dörtyol ve Alanya portakallarının toptan fiyatlarında bir hafta evveline nazaran 30-40 kuruş kadar ucuzlama göze çarpıyor. Fakat perakende fiyatlarda hiçbir değişiklik yoktur. 

Dörtyol portakallarının 100 lük sandıkları 130-200; 80 likler 210-280, Alanyanın 100 lükleri 200-290; 80 lik. 
leri 200-350; Finikenin 200 lükleri 375-450; 160 lıkları 400-800; Mersin portakallarının 120 likleri 500-900; 
160 lıkları da 430-800 kuruş arasında 
dır. 

Piyasaya Rize portakalları gelme. 
ye başlamıştır. 64 lük sandıklar 220. 
260; 80 likler de 220-230 kuruştur. 

Mandalina fiyatlarında değişiklik yoktur. Dörtyol 130-275, Bodrum 200- 400, Alanya 70-280, Rize 75-120, Finike 175-400, Mersin 100-225 kuruştur. 
Bu toptan fiyatlar yüzer sandıklık mandalinalara aittir. 

Son hafta piyasaya 228,000 kilo el. 
ma gelmiştir, 


İki mektep binasının inşaatı tamamlandı 
. Bir müddettenberi Aksarayda yapılmakta olan 42 nci ilkmektep ile Karagümrükte inşa edilen ortamektep binaları bitmiştir. 
Bu mektepler yirmi. gün sonra &çle lacaktır. | 
Nişantaşındaki kız orta mektebinin yapılan paviyonuna ilâveten on üç bin liralık keşif bedelli yeni bu kısmı- 


: nın inşasına karar verilmiştir. 


Yakında müteahhide ihale edilecek. 
tir. 


m DiŞTABİBİ 
BURHAN CEM 


İstimlâk yüzünden taşındı Ankara Caddesi Âdalet banş £ 


GÜNÜN ANSİKLOPEDİSİ 


Milletler Cemiyeti 


acaristanın da Milletler Cemiyetinden çekileceği söyleniyor. 
Milletler Cemiyeti, milletler arasında barışma ve anlaşma olsun diye kurulmuş bir cemiyettir. 

Amerika, İngiltere, Almanya, Fransa ile İskandinavya memleketlerin- de ve diğer yerlerde müstakbel sulhü hazırlamak ve çıkacak harbleri önlemek maksadile cemiyetler teşekkül etti, Amerika Reisicümhuru Vudrov Vilson «Milletler Cemiyeti»- ni ileri sürdü. 

1920 de Milletler Cemiyeti kuruldu. On sene çalıştı. On sene sonra, yani 1 birincikânun 1930 da şu devletler cemiyete girmişti: 

Cenubi Afrika, Arnavudluk, Al manya, Arjantin, Avsutralya, Avusturya, Belçika, Bolivya, Büyük Britanya imparatorluğu, Bulgaristan, Kanada, Şili, Çin, Kolumbiya, Küba, Danimarka, Dominik, İspanya Estonya, Habeş, Finlândiya, Fransa, Yunanistan, Guatemala, Hayti, Hunduras Macaristan, Hindistan, İrlân- da, İtalya, Japonya, Letonya, Liber- ya, Lituanya, Lüksemburg, Nika ragua, Norverç, Yeni Zelând, Pana- ma, Parâguay, Hollânda, Peru, İran, 


Lehistan, Portekiz, Romanya, Salk vador, Siyam, İsveç, İsviçre, Çekoslovakya, Uruguay, Yugoslavya. 

1932 deki toplantıda, Milletler Cemiyeti, Türkiyeyi de sulh yolunda gösterdiği filli eserler ve teşebbüslerine binaen âzalığa davet etti. Temmuz 1932 de murahhaslarımız Milletler Cemiyetinin toplantısına iştirâk ettiler. 

Milletler Cemiyeti misakı yirmi sekiz maddedir. Başlıca gayesi taleb ve menfaatlerinde zaruri olan çarpışmalarda milletlerin arasını bulmaktır. Yegâne silâhı adalet namına dünya efkârı umimyesine müracaattır. 

Milletler Cemiyetinde her mesele aleni konuşulur, müzakereler ve verilen kararlar derhal neşredilir. 

Milletler Cemiyetini teşkil eden milletler misaki imza etmekle beynelmilel hukukun icablarına riayet ve müsalâhanamelere hürmet etmeği kabul etmiş olurlar. 

Son senelerde Almanya, Japonya ve Cenubi Amerika hükümetlerinden bazıları Milletler Cemiyetinden çekilmişlerdir. 


ÇORAP 


“ ngilterenin bizden kadın çorabı almağa karar vermesi üzerine çorapçılar iyi mal çıkarmak için faaliyete geçtiler, birer mütehassis getiriyorlar, 


- Eski milletler çorabın ne olduğu: nu bilmezlerdi; ancak kadim Roma» da kadınlar bacaklarına bez sarmar ğa başlamışlardır. 

Orta çağlarda giyilen pantalonun alt kısmı çorap gibi bacağa yapışırdı, şalvarla potur arası bir şeydi. 
16 ncı asırda bu pantalonun üst kıs- 


mı ile at kısmını ayırdılar. 


“ 1564 te İngiliz Viliam Rider ilk 


defa olarak çorabı, yaptı. Bu çoraplar iğne, ile örülürdü, 'ipektendi. Bir kaç: sene sonra çorap dokuyan makineler 
icad edildi. Bu makineyi evvelâ 1609 
da İngiliz Villam Lea icad etti. Bu 3 
damı 4 üncü Henri Fransaya çağırdı ve Ruan'da çalıştırdı. Lea öldükten sonra beraber çalışan ameleler İngiltereye döndüler. Geniş mikyasta çorap imaline başlandı. O zamanlar bütün memleketlerde köylü kadınlar ellerinde uzun iğnelerle sağlam çoraplar örmeği öğrenmişlerdi. 

Fakat hiç bir devirde kadın çorar bı yapmak zamanımızdaki kâdar in ce bir iş haline gelmemiştir. 


“ 4 Kânunusanj 1939 


AKŞAM 


Tarihe geçen cinayetler 


Pralen, Sarışın kız, Güzel kadın... 


Parisin kibâr ve yüksek mahafilin- de hummalı bir hazırlık var, düğün hazırlığı, General Sebastianinin kızı, Şuazöl markisi Teobal Pralen'e varıyor. 
1824 te yiz. 

Fanni Sebastiani on dört, Teobal Pralen on dokuz yaşında... Çiçeği burnunda bu iki genç sevişiyorlardı. 
Beş altı ay salonlarda bu iki gencin aşkı dillere destan oldu. Nişanlandılar, Evlendikten sonra mesud olacaklarına kimsenin şüphesi yoktu. 

Mesud da oldular. Pralen evine, Fanni kocasına düşkündü, Birbirlerinden ayrılmıyorlardı. 

Pralenin en büyük zevki akşamları karısının dizinin dibine koşmak, Fanni'nin en büyük eğlencesi kocasını beklemek, akşam eve gelince kocasının kolları arasına girmekti. 

Kışın Sen - Onoredeki konakların- da mükellef suareler veriyorlar, yazın muhteşem Vo şatosunda festivaller tertib ediyorlardı. 

Tam on altı sene karı koca rahat, kaygusuz bir ömür sürdüler, Fanni senenin altı ayını kocası ve kocasının ahbablarına vakfediyor, altı ayını da kocasile başbaşa geçiriyordu, Çünkü her sene gebe kalıyor ve her sene bir çocuk doğuruyordu. Altı kızı, beş oğlu olmuştu. Çocuklarını kendi emziriyor, kendi bakıyor, kendi terbiye ediyordu. 
Fakat son çocuğu doğduktan sonra zayıf düştü. On bir çocuğa bizzat bakması kabil değildi. 

Pralen dört beş mürebbiye değiştirdi. Hiç kimseyi beğenmiyordu. Nihayet yedinci mürebbiye matlüba muvafık göründü. 
o 1 Mart 1841 de Hanriyet Dölüzi konağa geldi. Kimsesiz, parasız on dokuz yaşında bir kızdı, Bir müddet İngilterede yaşamıştı. Sarışın, güzel, zeki, zarifti. Bazı kadınlarda anlatılmaz, tarif edilmez bir alımlılık vardır, Hanriyet bütün konak halkını sanki büyüledi. Herkes ona hayrandı. 
Kendini herkese sevdirdi. 

Pralen memnundu, Çocuklarını bu kızın eline teslim etti, Gönlü rahattı. 


On yedi sene karısını seven, çocuklarının saadetinden başka birşey düşünmiyen, evin içinde sesi çıkmıyan Pralen markisi Hanriyet geldikten bir iki hafta sonra huy değiştirdi, bambaşka bir adam oldu, Akıl almaz emirler veriyordu. Garib bir talimatname yaptı: 

Hanriyet, çocuklarla beraber konağın ikinci katında oturacak; çocuklarla beraber yatıp kalkacak, markiden aldığı direktif dairesinde çocukların tahsiline yardım edecek, bu hususta Fanniden hiç bir emir telâkki etmiyecek. Çocuklardan : biri hasta bile olsa, anneleri yalnız başına odasına girmiyecek, yanında ya kocası veyahud da mürebbiye bulunacak... 

— Sana ne oldu Teobal?... Bunları neden yapıyorsun?,.. 

Markide ses yok... Acaba Hanriyeti mi seviyor? Belki. Fakat bu aşk, çocukları annelerinden ayırmağa neden sebeb olsun?... Bunu kimse anlıyamıyor, bu işe kimse akıl erdiremiyordu, 

Fanni çocuklarının hasretine dayanamadı, herşeyi göze aldı ve kocasına teklif etti: 

— İzin ver de yemekleri hep beraber yiyelim. 

Marki bu teklifi kabul etti. Sofra- da Hanriyeti yanına alır, çocukları sıra ile oturtur, karısını da en uca bırakırdı. 

Fanni bu hayata tam altı sene tahammül etti, Altı sene sessiz sadagız mücadele etti, Hanriyeti konaktan uzaklaştırmağa çalıştı. Yeniden kocasma kavuşmak için çok uğraştı. Fakat marki karısına karşı tamamiyle lâkayıddı. Konakta iki yabancı gibi yaşıyorlardı artık... Hastalandığı zaman odasına yalnız Hanriyet girebiliyor, o bakıyordu. 

1847 de Pralen kızlarını ve Hanriyeti alıp İtalyaya gitti. Kocasile beraber kızlarının da muhabbetini kaybeden Fanni ilk defa olarak babasına mektup yazdı, vaziyeti anlattı. General Sebastiani müdahale etti. Müda- 


; “âli çok şedid oldu. Hanriyet Dölüzi 


Nakleden: Selâmi Sedes 


konağı terkedecek ve markiden mukannen bir aylık alacaktı. 

Sarışın kız talebelerinden hıçıkıra hıçkıra ayrıldı. Çocuklar da hakiki annelerinden ayrılıyorlarmış gibi ağlıyorlardı. 

Kız Harley sokağında bir dostunun evine gitti... 


O sene yaz bir harikaydı. Vo şatosu güneş altında pırıl pırıl ışıldıyordu. 
Fakat Pralenin gözüne her yer zindan 


Teobal Pralen 


olmuştu, Hergün Hanriyete mektup yazıyordu. Cevap alıyordu. Bu mektuplar arkadaşça yazılmış satırlardan ibaretti. 

O yaz marki üç kere - bir kere yalnz, iki kere de kızlarile beraber Harley sokağına gitti. Hanriyetle görüştü. 


17 Ağustosta tekrar konağa taşındı. 


lar. 


Hanriyet Dölüzi 


İstansyondan konağa kadar arabalarla gidildi. Marki son arabada yalnızdı. Konağa gitmeden önce Hanriyete uğradı ve dedi ki: 

Yarın konağa geliniz, karım size çok lehinizde bir Bonservis mektubu versin, Bu mektupla kendinize iş bulabilirsiniz. 

Ertesi gün... 

Gece yarısından sonra dörtte bayan Pralenin hizmetçisi uyandı. Zil ardı kesilmeden çalıyordu, Hanımının kapısına koştu. İçerden çığlıklar yükseliyordu. Kapı kilidliydi, Uşağı uyandırdı. Kapıyı zorladılar, açamadılar. 
Öteki kâpıdan girmek için bahçeye indiler. Bayanın oda penceresinde bir erkek gölgesi gördüler. Koşarak yukarı çıktılar ve başka bir kapıyı zorlayıp girdiler, Manzara feci'di: 

Bayan Pralen gecelik antarisile yer- de yatıyordu. İki yanı göl gibi kan olmuştu. Vücudunda otuz yara yeri vardı... 

Uşakla hizmetçi ne yapacaklarını şaşırmış vaziyette birbirlerine bakarlarken orta kapı açıldı. Marki girdi, sapsarıydı. Sarhoş gibi sendeliyordu. 
kekeledi: 

— Ne var? Ne oldu? 

Karısının cesedini gösterdiler. Baktı ve köpürdü: 

— Bu odaya ilk kim girdi? Neden 


| 


) 


kapılar açık duruyor? Zabıtaya haber veriniz. 

Saat altıda emniyet direktörü, iki komiser, müddelumumi ve zabıta me- 


murlariyle doktor geldi. bayan Pralen 


ölmüştü. Her tarafı aradılar. Kırılmış zorlanmış hiç bir kapı yoktu. Kapılara nöbetçi koydular. Emniyet direktörü tahkikata başladı: ' 

— Profesyonel katiller bile bu derece mülevves bir cinayet işlememişlerdir. 

Yemek odasına geçtiler. Müddeiumumi markiye taziyet beyan etti ve dedi ki: ? 

Bana müsaade. Bu işin alt tarafı beni alâkadar etmez. 

Emniyet direktörü yolunu kesti: 

— Sizi alâkadar eder. Perler meclisi katili muhakeme ederken sizin iddianamenizi istiyecek. 

Marki Perler meclisi üyesi idi. Emniyet direktörünün bu imalı sözüne inanmak istemiyorlardı... Markiyi odadan çıkardılar. Emniyet müdürü anlattı: 

— Cesedin yanında bulduğum bu tabancayı tanıyan var mı?... 

Baktılar: Markinin 
Yatak odasında araştırma yaptılar. 
Markinin elbiselerinde kan vardı. 
Ellerini muayene ettiler. Tırmık ve diş bereleri içindeydi... 

Marki soğuk kanlılıkla: 

— İnkâr ediyorum! diyordu. 

Müddejumumi kararını verdi: 

— Mevkufsunuz!... 

Fakat Perler meclisinin üyesini tevkif edebilmek için o meclisin emri gerekti. Sayfiyede bulunan Kral Lui Filipe haber gönderdiler, cinayeti bildirdiler. Marki konağında nezaret altıan alındı. 

18 Ağustosta, cinayet sabahı markininkardeşi Edgar Pralen geldi. Uzun müddet kardeşiyle başbaşa kaldı. O gittikten Sonra marki sâncılandı. 
Doktorların bütün gayretine rağmen hastalık vahamet kesbediyordu. 

Ayın 21 inde Kraldan tevkif emri geldi. Ayın 22 ve 23 ünde doktorlar hastanın tedavisine çalıştılar. 24 de Teobal Pralen öldü. Ölüm sebebi anlaşıldı. Pralen arsinikle zehirlenmişti. Cesedini karısının cesedile beraber Vo şatosuna götürdüler ve.mahdud bir iki dostun iştirak ettiği basit bir merasimle gömdüler. 

Bu sırada Hanriyet Dölüzi mevkuftu. Bir hafta sonra muhakemesi başdı. Kendini soğuk kanlılıkla müdafaa etti. Cinayette medhaldar olmasına imkân yoktu. Kızı itham edecek delil de bulamadılar... Bu sarışın güzel kızın cazibesi, alımı bütün meclis üyelerini teshir etmşiti... Beraetine karar verildi. 


Hanriyet Dölüzi cinayetten sonra protestan oldu. Hanri Field adında Amerikalı bir papazla evlendi, New - 


“York'a gitti. Orada kocasile beraber 


gazete çıkardı. 1870 harbinde yara- 


lılara yardım cemiyeti diye bir cemi- 
* 


yet kurdu. 1875 de öldü. 


Ölümünden sonra kocası karısının mektuplarını topladı ve neşretti. Zavallı papaz Hanriyet Dölüzi'nin mektuplarını ihtiva eden bu kitaba koyduğu ismin kendini hayli gülünç ettiğini farketmemişti. Kitabın adı: «Fransada aile hayatı sahneleri» dir. 


İnhisarlar varidatı artıyor 

Ankara 3 (A.A.) — Müskirat, tütün,.tuz barut inhisarlarının vari- 
'datı bu maddelerin istihlâkile mütenasip olarak her sene biraz daha artmaktadır. Aldığımız malümata göre gümrük ve inhisarlar vekâleti- nin bu maddelerden 1938 mali yılının ilk altı ayında elde ettiği safi varidat tahminen 22 buçuk milyon lirayı bulmuştur. 


Erzincanda İzzetpaşa camii tamir ediliyor 

Büyük bir zelzelede yıkılmış olan İzzetpaşa camisinin kubbelerile diğer tehlikeli aksahiı evkaf idaresi tarafından söktürülmektedir. Yapılan bir keşfe nazaran bu caminin üzerine kubbe yerine çatı yapılabilecektir. . 


tabancası... 


n 


Sahife 7 


Askeri liseler futbol ve hendbol 


müsabakaları başladı 


Hendbolde Bursa , Deniz lisesini; Kuleli , 


Maltepeyi yendiler 


Müsabakalara iştirak eden askeri liselerin sporcuları 


Askeri liseler arasında tertib edilen ve sivil klüblerimizi kıskandıracak bir mükemmeliyet altında her sene ayni tarihlerde muntazaman tatbikat sahasına konan hendbol ve futbol müsabakalarına dün Şeref stadında başlanmıştır. 

Bu karşılaşmalar bir gün futbol, bir gün hendbol olmak üzere tam bir hafta devam edecek ve nihayette askeri liseler hendbol ve futbol şampiyonları belli olacaktır. Müsabakalar lig maçları dolayısile yalnız pazar günleri yapılmıyacaktır, 

Dün hendbol müsabakaları için ilk maçı Bursa lisesi ile geçen senenin ikincisi Deniz lisesi yaptılar. Enerjik ve semereli çalışan Bursalılar bu maçı 
4 - 2 kazandılar. 


Mısır, Yunanistan, Türkiye atletizm müsabakaları 

Mısır atletizm federasyonu tara-İından önümüzdeki mayısta Kahirede yapılmak üzere büyük bir atletizm müsabakası hazırlanmakta olduğu haber alınmıştır. 

Yunanistan atletizm federasyonuna müracaat ederek Yunan atletlerinin iştirakini temin eden Mısırlılar bu karşılaşmalara Türk atletlerinin de iştirak edip edemiyeceğini atletizm federasyonundan sormuşlardır. 

Bu hususta henüz bir cevab verilmemekle beraber atletlerimizin bu 


Günün ikinci maçı, geçen senenin şampiyonu Kuleli ile Maltepe arasında oynandı. Tamamen atletik oyunculardan teşkil edilen Kuleli takımı hâkim bir oyundan sonra müsabakayı 13 - 5 galibiyetle bitirdi. Her iki müsabakayı da Kuleli spor öğretmeni B. Hüsameddin Güreli ile Maltepe spor öğretmeni B. Zeki Günışık büyük bir vukufla idare ettiler. 

Bugün ayni stdadda futbol müsabakaları yapılacaktır. Futbol maçlarına Kuleli, Maltepe, Deniz ve Bursa Yiseleri iştirak etmektedir. Her gün iki karşılaşması yapılacak olan müsabakalar saat 15 de başlıyacaktır. 
Bu maçları idare etmek üzere hakem komitesi tarafından Şazi Tezcan hakem olarak intihab edilmiştr. 


İtalyan milli takımının 

o — yapacağı maçlar 

İtalya futbol federasyonu 939 senesi zarfında yapacağı milli futbol maçlarını kati bir şekilde tesbit  etmiştir, 

İtalyanlar senenin ilk maçını 23 
martta Almanya milli takımı ile Mİlanda yapacaklardır. 

Milli takım bu karşılaşmadan sonra Yugoslavya ve Romanya milli takımlarile de birer maç daha yapacaktır. 

İngiltere ile evvelce yapılan anlaşma mucibince İtalyada icrası tekarrür 


müsabakalara iştirak ettirileceği tah- | eden revanş maçının mayıs içerisinde 


olması muhtemeldir. 


Çöken ahşap ev 


Yağan karların tesirile dün saat bir 
de Bebekte, İnşirah sokağındaki 70 
numaralı ahşap bir ev birdenbire çökmüştür. Üç katlı olan bu ev çöktüğü sırada içerde bulunan ev sahibi Celâl Ahmedin hemşiresile iki çocuğu hâdiseyi kazasız atlatmışlardır. 

Hava raporu 

Yeşilköy meteoroloji istasyonundan alınan malümata göre dün hava yurdun doğu ve Karadenizin şark taraf- 


larında kapalı ve mevzii yağışlı, diğer 


bölgelerinde bulutlu geçmiş, rüzgârlar orta Anadoluda şark, doğ'uda garp diğer yerlerde cenup istikametinden orta kuvvtte, Karadenizde şimalden kuvvetli olarak esmiştir. 

Dün İstanbulda hava hafif bulutlu geçmiş, rüzgâr cenuptan saniyede 3-5 metre hizla esmiştir. Saat 14 de hava tazyikı 765,9 milimetre idi. Sıcaklık en yüksek "7,9 ve en düşük s1- fırın altında 2,4 santigrat kaydedil miştir. 


Tren köyler, tarlalar arasından bütün hızile geçip gidiyordu. Ayni kompartımanda iki kişi idiler. Naci ile genç bir kadın... 

Bu uzun seyahatte Naci karşısındaki genç kadınla ahbap olmak için neler yapmamıştı. Fakat uzun boylu, iri yegil gözlü, kumral saçlı kadın hiç o taraflı olmamıştı. Nacinin söz açmak, ahbaplığı ilerletmek için giriştiği tegebbüsler hep boşa gitmişti. Halbuki Nacinin kadın maceralarında, muvaffakıyeti pek meşhurdu. Bunun için trende karşısında oturan bu genç kadının kendisine karşı bu derece lâka- 

, yıd kalmasına hayret ediyordu. 

Nihayet genç adamın gözlerinde bir ışık parladı. Genç kadına hislerini söylemek için gayet güzel bir vasıta bulmuştu. 

Yeşil gözlü kadın karşısındaki kanapede ayak ayak üstüne atmış, elindeki küçük bir kitabı bütün dikkatile okuyordu. Bu kitap bir polis romanı idi, 


Naci başını oturduğu kanapenin ar- 


kasına dayadı. Güya uykusu gelmiş gibi bir vaziyet aldı. Yalancıktan esnedi. Gözlerini yavaş yavaş kapadı. 

Bundan sonra da derin bir uykuya dalmış gibi bir vaziyet aldı.. Lâkin arasıra bir gözünü hafifçe aralıklıyarak genç kadına bakıyordu. 

Güzel yol arkadaşı şimdi kendisinin derin bir uykuya daldığına emin olduğu için daha serbes oturuyordu. Etek- 

“leri biraz daha yukarı kalkmıştı. 

Genç kadın arasıra karşısında mışıl mışıl uyur gibi yapan Naciye bakarak gülümsüyordu. Herhalde delikanlının uyuyuşunu komik bulmuş olacaktı. 

Biraz sonra Naci yalancıktan sayıklamağa başladı. 

— Trende karşımda bir genç kadın oturuyor!.. 

Bunun üzerine yeşil gözlü kadın elindeki romanı kapıyarak hayretler içinde karşi$ındaki adama bakmağa başladı. Naci sayıklamasına devam ediyordu: 

— Ne güzel, ne iri yeşil gözleri var... 
Tıpkı bir deniz gibi... Bu gözler bana 

çılgınlıklar yaptırmaz ki... 

Genç kadın hayretler içinde idi. Bu kadar muntazam cümlelerle sayıklıyan bir adamı ilk defa görüyordu. Şimdi bütün dikkatini toplamış, baştan aşağı kulak kesilmiş bu sayıklamaları dinliyordu. Naci bir iki saniye durduktan sonra, gözleri kapalı sözlerine devam etti: 

— Ah, ah... Bu güzel yol arkadaşım istemiş olsaydı onunla aşkın semalanna yükselirdik. Ona kalbimdeki coşkun hisleri anlatırdım. Küçücük ayak- 

«larının dibine oturur ona kalbimin ma; #alını söylerdim... 
Şimdi genç kadın gülüyordu. Nacinin yaptıgı hileyi anlamıştı. Bu kadına lâf atmanın şimdiye kadar görülmemiş bir şekli idi. 

Naci arasıra gene gözlerinden birini gayet hafif bir suretet aralıkliyarak sözlerinin genç kadın üzerindeki tesirini görmeğe çalışıyordu. Yol arkadaşının yüzünde öyle büyük bir hiddet ifadesi yoktu. Bunun için sayıklamalarını daha ateşli bir şekle sokmak- ta hiç bir mahzur görmedi. 

— O bilse, bilse... Kendisini trende ilk defa gördüğüm zaman kalbimin bir çıra gibi birdenbire alevlendiğini, birdenbire yandığını bir bilse... Ben bu yol arkadaşımı gönlümün bütün şiddetile seviyorum... 

Naci bu suretle sözde sayıklıyormuş gibi yaparak karşısındaki kadına ne diller dökmedi, ne diller... 

Artık sözlerinin onun üzerinde bü- bir tesir yaptığına kani idi. O kayaldızlı kelimeler, hayal ve şiir doiu cümleler sarfetmişti ki, muhakkak kadının alâkasını kendi üzerine amış olacaktı. Sonra bir erkeğin rüyada gayri şuuri olarak sarfettiği eler herhalde daha kıymetli addeekti. Bunların yalan olmasına im- yoktu. Bir insan uyanık iken yalan söyliyebilir amma rüyada da yalan söylenmez ya... Mutlaka genç kadın Nacinin kendisine hakiki bir aşk-Ma, hakiki bir rabıta ile bağlı olduğuna inanmıştı. Bunun için Naci artık uyanmağa karar verdi. 
- © Yavaş, yavaş, sanki hakiki bir uykudan uyanıyormuş gibi gözlerini açtı. 
- Doğruldu. fi 

— Uyumuşum, dedi, derin bir uykudalmışım... Fakat benim kötü bir 


SAYIKLAMA! 


âdetim vardır. Uykumda sayıklarım. 
Sizi rahatsız etmiş olmıyayım efendim? 

Genç kadın ciddi bir tavırla: 

— Yoo... dedi, neden rahatsız olacağım... Ben kitabımı okuyordum. Siz hiç sayıklamadınız... 

Naci şaşkın şaşkın sordu: 

— Hiç mi sayıklamadım? Nasıl olur? 
Ben daima sayıklarım .Hele şimdi pek güzel bir rüya görmüştüm. Genç kadın sözü kapatmak istiyormuş gibi: 

— Vallahi bilmem... dedi, bu sefer sayıklamadınız. 

Bundan sonra sustu. Gene kitabına daldı. Naci kendi kendine: «Eyvah, dedi, bu teşebbüsümüz de boşuna gitti.» 

Fakat Naci gene ümidini kesmedi. 
Bir fırsatını bulup mutlaka genç kadınla ahbap olmak istiyordu. Onun okuduğu roman artık son sahifelerine yaklaşmıştı. Nacinin de ümidi bunda idi. Roman bittikten sonra genç kadının canı sıkılacak, kendisile mutlaka konuşmağa mecbur olacaktı. 

i Fakat romanı bittikten sonra genç kadın başını kanapenin kenarına dayadı. Gözlerini kapadı. Şimdi uyumak sırası ona gelmişti. Biraz sonra genç kadın derin bir uykuya daldı. Naci onu karşıdan tatlı tatlı seyrediyordu. 

Fakat bir aralık genç kadının dudakları kıpradı. Tuhaf şey... Güzel yolcu sayıklıyordu. 

Genç kadın uyurken mırıldanmağa başladı: 


kan bir adamla seyahat ediyorum... Bu bir kadın için ne azaptır... 

Naci doğrulmuş, merakla onu dinliyordu. Genç kadın devam etti: 

— Kendisine hiç yüz vermediğim halde benimle ahbap olmak için neler yapmadı, neler... Dünyada en sinirlendiğim insanlar işte böyle yılışık tabiatlı erkeklerdir... Bari bundan sonra haddini bilse de beni rahatsız etmese... 

İki saat sonra genç kadın uyanmıştı. Yemek için lokanta vagonuna giderlerken Naciye sordu: 

— Uyurken belki sayıklamışımdır. 
Sizi rahatsız ettim mi? 

Naci: 

— Hayır... 
NIZ... 


dedi, hiç sayıklamadı- 
Hikmet Feridun Es 


Devlet Demiryolları 
Avrupa hattı 


(Baş tarafı 6 ncı sahifede) rin Alman, Macar ve İtalyan şimendifer hududlarına kadar teşmilinde prensip noktasından mütabakat hasıl olmuştur. Ücret tarifesinin önümüzdeki devrede meriyet mevkiine geçirileceğini ümid etmekteyiz. 

Yeni yapılacak”tarife tasavvurlarına gelince, yukarda izah edildiği gibi devlet demiryolları memleketin münakalât ihtiyaçlarını adım adım takib ederek lüzum ve ihtiyaç halinde icabeden tarife tedbirlerini derhal almaktadır. Şurası da ilâve edilebilir ki Avrupa hattımız gerek katettiği mıntakanın hususiyeti ve gerekse bağlı bulunduğu beynelmilel nakliyat münase. 
betleri itibarile ana hatlarımızla tarife noktasından kısa bir zamanda mutlak bir intibaka müsait bulunmamaktadır. 

Bu itibarla, kendisine taallük eden mübayaa kanununda tarifelerin zaman ile mukayyet olmaksızın tedricen intibak ettirileceği sarahaten ifade edilmiştir. 

Kaldı ki, Trakyanın iktisadi hayatile alâkalı bulunan bilümum yolculuk münasebetleri ve başlıca ticaret maddelerinin ücret tarifeleri bugünkü salı lara tevfik edilmiştir. 

Tam bir intibak için mevzuata temas eden ve kısmen harici münasebetlerde alâkalı bulunan bazı hükümlerin her iki tarafa da seyyanen teşmili icab etmektedir. 

Bu vaziyetin de Sirkeci ile Haydarpaşa arasında tesisi mukarrer feribot hizmetinin faaliyete geçirilmesinden sonra temin edileceği tahmin edilir. 


İstiklâl Lisesi Mezunları Cemiyetinden : 5 

Cemiyetimizin senelik : kongresi 8/1/939 pazar günü saat 14 te Eminönü Halkevi salonunda yapılacağından âzaların gelmesini rica ederiz. 


Türkiye Radyodifüzyon Postalari DALGA UZUNLUĞU 


1639 m. 183 Kes. 120 Kw. 
T.A.0. 19/74m. 15195 Kes. 20 Kw. 
T.A.P. 31/70m. 9465 Kes. 20 Kw. 


ANKARA RADYOSU 

TÜRKİYE SAATİLE 

Çarşamba 4/1/939 
, 1230: Müzik (bir konserto - Pl), 13: Saat, ajans haberleri ve Meteor - Ankara, 13,10: Türk müziği (halk türküleri - PI), 13,45*- 14: Müzik hafif parçalar, 18,30: Türk müziği (şarkılar ve saz eser- leri) Okuyan: (Sadi Hoşses), Çalanlar: (Vecihe, Fahire Fersan, Refik Fersan), 
1 - Ferahnâk peşrevi (Zeki Mehmed ağa), 
2 - Eviç beste halkai zülfü siyahın (Rauf 
Yekta), 3 - Şarkı - gez, dolaş - (Zeki Arif), 4 - Şarkı - ey benim mestane gözlüm (İsmail Dede), 5 - Şarkı - sevdim bir goncai râna (İsmail Dede), 6 - Şarkı - lerzan ediyor (Lemi), 7 - Eviç S. semaisi (Sedad Öztoprak), 19: Konuşma, 19,15: Saat, ajans, meteoroloji ve ziraat borsası haberleri, 1930: Türk müziği - (hicaz faslı) Saz heyeti: Tahsin Karakuş, Hakkı Derman, Eşref Kadri, Hasan Gür, Basri Üfler, Hamdi Tokay, 20,30: Konuşma (Mizah saati), 20,45: Müzik (küçük orkestra) 1 - Şen kardeş (R. 


Volsted), 2 - Eleji (Çaykovski), 3 - Bablo - Orfeo (Rossi), 4 - Hofbal dansı (J. 
Lanner), 5 - Şampanya - galop (Lümbi), 


21,20: Saat, esham, tahvilât, kambiyo - nukud borsası (fiat), 21,30: Temsil - Verter - Yazan (Goethe), Türkçeye çeviren (Ekrem Resid) Küçük orkestra refakâatile, 2230: Müzik (bir senfoninin takdimi) Takdim eden (Cemal Reşid), 23,20: Müzik (eğlenceli plâklar), 23,45 - 24: Son ajans haberleri ve yarınki program. 


Avrupa istasyonları: 
Saat 20 de 
Berlin 19 danberi hafif muzika — Danzig 20 plâk — Frankfurt 20 plâk — Hamburg 20 marşlar — Leipzig 20 marşlar — Münih 20,15 hafif muzika — Viyana 20,35 konser — Bari 20,40 hafif muzika — Budap. 20,30 Veber'in «Freischütz» operası — Bükreş 20,15 konser Grenoble 


—— Aman yarabbi... Ne sulu, ne yılış: | ve Bordo 2030 konser — Kovno 20,30 


konser — Londra 20 orkestra — Milâno 20,30 konser — Rad. Paris 20,15 viyolonsel — Sofya 20,30 Verdi'nin Rigolette operası — Varşova 20 karışık muzika. 
Saat 21 de 
Berlin 21,10 hafif muzika, 21,40 senfon. 
konser — Deutschl, S. 20,10 fanfar — Frankft. 21,15 orkestra — Hambg. 21,10 dans — Kolonya 21,10 askeri muzika — Königsberg 21,10 konser — Leipzig 21,10 
dans — Ştuttg. 21,10 dans — Viyana 21 
konsere devam — Athlone 21,15 hafif muzika — Budap.lI 21,05 orkestra — Bükreş 21,15 konser — Droitviç 21 piyano konseri — Helsingfors 2130 dans — Kopenhag 21 opera muzikası — Kovno 20,50 konser — Lüksemburg 21,40 hafif muzika — Milâno 21,15 salon muzikası — Oslo 
21 piyano ve orkestra — Sofya 21 operaya devam — Rad. Toulouse 21,15 karışık muzika. 
Saat 22 de 
Athlone 22,40 orkestra — Brüksel TI 
22 - 24 operet — Bükreş 22,15 Çaykovski 
(plâkla) — Droitviç 22,15 orkestra — Florans 22,10 orkestra — Grenoble 22,30 - 24,30 konser — Kopenhag 22,30 orkestra — Lille ve Limoges 22,30 opera — M. Ceneri 
2230 hafif muzika — Oslo 22 orkestra — 
Rad. Paris 22,30 piyano — Rennes 22,30 - 
2430 karışık muzika — Roma 22 Bellini'- 
nin «Somnambule» operası — Sofya 22 
operaya devam — Stokholm 22 orkestra — Strasburg ve Nis 22,30 konser. 
Saat 23 de 
Breslav ve Berlin 23,30 - 1 dans ve muzika — Königsberg 23,40 - 1 hafif muzika — $Ştuttg. 23,30 hafif muzika ve dans — Diğer Alman istasyonları Viyanadan anklen 23,30 - 1 Viyana muzikası — Budap. 23,45 cazband — Bükreş 23,15 dans — Hilvers I 23,45 piyano — Kopenhag 23,20 Beethoven konseri — Kovno 
23 hafif muzika — Milâno 23,15 salon muzikası — Midland 23,15 hafif muzika — 
Oslo 23,15 keman, 23,45 dans — Roma 23 
operaya devam — Sofya 23 dans — Stokholm 23,15 dans — Vilna 23 asri salon muzikası, 
Saat 24 den sonra 
Berlin ve Breslav 24 dans ve muzika- ya devam — Diğer Alman istasyonları 1 e kadar Viyanadan naklen Viyana muzikasına devam — Droitviç 24,25 hafif muzika, | dans — Hilvers. I 24,40 hafif muzika — Kopenhag 24,10 - 130 dans — Londra 24,25 - 1,30 dans — Lüksemburg 24,05 Bach muzikası, 24,25 - 1,30 dans — Roma 24 operaya devam — Breslav, Viyana ve Kolonya 1 - 4 gece muzikası — Ştuttg. ve Frankft. 1 - 3 gece konseri. 


AKŞAMA 
N 


A bone ücretle 


» 
Z 
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Türkiye Ecnebi 

SENELİK (1400 kuruş 2700 kuruş AYLIK 750 » 1450 » 
3 AYLIK 40 » 800 » 
1 AYLIK 150 » - » 


Posta ittihadına dahil olmıyan ecnebi memleketler: Seneliği 3600, altı aylığı 1900, üç aylığı 1000 kuruştur. 


e İş eek irer İmdamd göndermek lâzımdır. 


Zilkade 13 — Kasım 58 
8. İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 
E. 1247 234 726 047 1200 138 
Va. 540 726 12,18 1440 1653 1829 


İdarehane: Babıâli civarı Acımusluk 
sokak No. 19 


TURA 


TARİHİ ROMAN 


Yazan: İSKENDER F. SERTELLİ 


Sahife 9 


KINA 


Tefrika No. 18 —- 


Bir sabah, Bozkırların ortasında, iki kaya arasında bir çocuk sesi duyuldu.. Akay o gece Irgay'ı doğurmuştu 


— Dağlarda ayılar daima çift gezerler. Biri ölürse, öteki eşini arar. 

Demişti. 

Ölen ayı erkekti. 

Akay: 

— Bunun eşi yok mudur? 

Diye sordu. 

Sarı Çakal: 

— Onuda pusuya düşüreceğim, dedi, bunun dişi bir eşi vardır. O, koku ile burasını arayıp bulur. Bugün tetik durmalıyız. Ben postu yüzerken, sen de hem ateş yak, hem de etrafa bak! 

Akay, inin ağzında ateş yaktı. 

Sarı Çakal ayının postunu yüzdü.. 

Budlarını çıkardı.. bir parçasını ateşte kızartmağa başladı. 

Akay sordu: 

— Bu postu nasıl kurutacağız? 

— Bunun kolayı var. Gece bir kayanın üstüne sereceğim. Bir kaç gün böylece kalırsa, güneş görmüş gibi suyunu çeker, ve kurur. 

O. gün ayının ateşte kızarmış budundan yediler, Karınlarnı doyurdular. 


. 
.* 


.Dağların kralı eşini aramağa 


çıkmış!... 

Akşam üstü.. Akay kendi kendine düşünüyor: 

— Günün birinde buradan kurtulmağa muvaffak olursam, Suboya ayı eti yediğimi anlatacağım. Çocugum erkek doğarsa, cesur olacak. Fakat, buradan nasıl kurtulmalı? Arkamzıdan geçen bir yol acaba nereye gidiyor? Sarı Çakal uyurken, atına binip kaçsam, Sarı Uygurların ülkesine ulaşabilir miyim? 

Akay inin ağzında bir gürültü duydu. 

Sarı Çakal, ayının yenilebilecek etlerini kesip kazıklara geçiriyordu. 
O, bu etleri soğukta kurutup saklıyacaktı. 

Bu sırada dışarıdan akseden bir homurtu Akayın yüreğini oynatmıştı. 

Sarı Çakal bağırıyordu: 

— Akay... Dağların kralı eşini aramağa çıkmış. Burada onunla boğuşuyoruz. Haydi, çabuk ol.. yayımı ger ve bu sabah benim yaptığım gibi hasmımın alnına nişan al.. bir okla onu yere devir..! 

Akay inin ağzına koştu. 

Sarı Çakalın bir ayı ile boğuştuğunu gördü. 

Şaşırdı. 

Güçlükle döndü.. 
duran yayı aldı.. 

Gerdi. 

Ok torbasından bir ok aldı. 

Tekrar inin ağzına döndü. 

Şimdi kurtulmak için bir fırsat vardı: Ayıya atacağı oku Sarı Çakalın alnına yapıştıracak olursa, Meşum Kartalın bir anda yere devrilmesi muhakkaktı. Fakat, ayının elinden nasıl kurtulacaktı? r 

Acaba, Akay, ikinci bir okla ayıyı da yere devirmek fırsatını bulabilecek miydi? 

Sarı Çakal bir aralık yere yuvarlandı. 

Ve ölen ayının eşi, in ağzında duran kadını gördü. GözleMni ona çevirdi. 

«Kocamı sen mi aldın elimden?» 
der gibi, mânalı bakışlarile Akayı süzdü. 

Sonra tekrar hasmına, sarıldı. 

Sarı Çakal kolay kolay yenilir bir adam değildi. Gür sesile haykırdı: 

— Ne duruyorsun, Akay? Bu cana- var beni bir daha yere devirirse, üstüme çıkar ve yerden kalkamam. O zaman sen de, ben de mahvoluruz. 

Akay o güne kadar hiç kimseyi arkasından ovurmamıştı. Vicdanına danıştı. Sarı Çakal ölürse, Akay ayının elinden nasıl kurtulup kaçacaktı? 

— Seni kurtaracağım, Sarı Çakal... 

Diyerek, olanca kuvvetile oka sarıldı. 

Meşum Kartalı yere deviren ayının birdenbire göğsü al kana bo. 


duvarda dayalı 


yanmıştı.. demir gibi sağlam pençe- e YA LA Ğ 


leri pestil gibi bir anda pörsüyüp yere sarktı. Gözlerini Akaya dikti.. 
homurdandı.. fakat, yere düşmedi. 

Sarı Çakal bu vaziyetten istifade ederek derhal yerden fırlayıp kalkmıştı. 

— Aman Akay... Bir ok daha yetiştir... 

Diye bağırdı. 
attı. 

İkinci ok, ayının sol gözüne saplanmıştı. veğ 

İşte bu ok, “düşmanı bir anda yere devirmişti. Ayı henüz ölmüş değildi. Fakat tamamile kuvvetten düşmüş, bir paçavra parçası gibi taşların üstüne serilmişti. 

Sarı Çakal, inin ağzına Akayın alnından öptü. 

— Beni ölümden kurtardın. Bundan sonra sana hiç bir fenalık yapamam! 

Dedi. Hançerini çekti.. bir gün evvel ayının eşine nasıl saplamışsa, hançeri bu ayının da gırtlağına sapladı. Ve sevinçle; 

— Gök Tannı bize iki post gönderdi. Bunun'budu ötekinden daha körpedir. Yiyeceğimiz bol.. fırtınalar yatışıp ortalık sakinleşinceye kadar, yiyecek aramadan yan gelir yatarız. 

Dedi. Ve ayının kanı soğumadan derisini yüzmeğe başladı. 

«Dağların kralışnı yenen Sarı Çakal Akaya kuvvetini bir kere daha göstermişti. Mağrurdu: 

— Beni kimse yenemez, 

Diyordu. Gerçek Sarı Uygur ilin- de onu ne insan oğullarından, ne de vahşi hayvanlardan hiç biri yenememişti. 

Böyle azılı bir canavarı, zayıf vücudü ve cılız kollarile Akay gibi ince bir kız nasıl yenebilecekti? 


diğe bir ok daha 


koştu. 


“* 


Kayaların arasında doğan Çocuk... 
Bir sabah, Sarı Çakal gözlerini 


açtığı zaman,.ince bir ses işitti. Başını çevirdi.. Akayın koynunda yeni doğmuş bir çocuk gördü. 

Akay o gece - Sarı Çakal derin uykuda iken - kolayca doğurmuştu. 

Sarı Çakal sevindi ve yattığı yerden fırlayıp kalktı: 

— Irgay... (1) 

Diye bağırdı. 

Akay bu çocuğu, yattıkları inin içinde iki iğri kayanın arasında dogurmuştu. 

O günden sonra çocuğun adı Irgay kalmıştı. Akay da çocuğunu bu adla çağırıyordu. 

Akayın doğurduğu çocuk erkekti. 

Nurtopu gibi, sevimli ve gürbüz bir çocuktu bu. 

Sarı Çakal onu kendi çocuğu sanıyor ve Akaya: 

— Bu çocuk bana benzeseydi, çok çirkin olacaktı.. onu sevmiyecektin! 
İyi ki sana benzemiş. 

Diyordu. * 

Oysa ki, Irgay, Sarı beyin oğlunun burnundan düşmüştü. Suboya o kadar çok benziyordu. 

Irgayın sağ kolunun üstünde bakla tanesi kadar siyah bir işaret vardı. Akay bu işareti Subonun kolun- da da görmüştü. O, çocuğunun kolundaki bu işaretle, her zaman, onun Subonun çocuğu olduğunu isbat edebilirdi. 

Akay bu işareti gördükten sonra, ayı ininde. sarayda yaşıyormuş gibi, endişesiz yaşıyordu. Elbette günün birnidi Uygur iline dönecek ve Suboya çocuğunu gösterecekti. 

Subo - aradan bu kadar uzun bir zaman geçtikten sonra - hâlâ bekâr mı kalmıştı? Hâlâ Akayı mı bekliyordu? 

Bunu bilen yoktu. Akay, büyük bir ümidle yaşıyor ve yaz mevsimi gelince çocuğunu alıp atla yola çıkmayı düşünüyordu. 

Irgay, kayaların oyuğu içinde sessizce büyüyordu. 

(Arkası var) 


© G1) Uygurca: İğri kaya demektir. 


